
Snoeken	Slaan		
	
Novelle	van	Benoît	Decock	
	
Door	Fons	Plukker	
	
	
Pierre	gaat	als	jongen	van	twaalf	op	roeien,	direct	
denkt	een	groep	grote	jongens	hem	te	kunnen	
strikken		als	stuur.	Hij	is	lekker	licht	vinden	ze. 
Maar	zelf	roeien	trekt	hem	meer,	de	rivier,	de	
trainingen,	de	vereniging,	de	sfeer	rond	de	
wedstrijden,	alles	beleeft	hij	intens.	
 
Zo	is	het	boek	ook	geschreven,	het	verhaal	van	
een	jonge	roeier	op	weg	naar	volwassenheid.	 
De	beschrijving	van	de	trainingen	die	beginnen	
met	het	oppakken	van	de	haal	door	te	beginnen	
met	‘vast	blad’	om	zo	goed	in	het	ritme	te	komen.	
 
“We	waren	figuranten	in	het	landschap,	we	veranderden	het	ook,	nu	eens	het	water	
scheppend,	dan	weer	strelend”			
	
Welke	roeier	kan	zich	niet	vinden	in deze	zin.	 
Een	van	de	laatste	hoofstukken	gaan	over	de	veteranen	:	’De	oudjes’.		Zelfs	Pierre	blijft	
roeien	na	zijn	leven	als	wedstrijdroeier. 
	 
We	hebben	het	over	de	auteur	zelf:		in	1992	won	hij	zilver	bij	de	wereldkampioenschappen	
in	de	Franse	acht.	
 
Het	boek	ontving	in	Frankrijk	een	nominatie	voor	de	prestigieuze	Prix	Goncourt	de	la	
Nouvelle. 
	 
Lees	het	en	beleef	zijn	ervaring	als	jongen	van	12	en	als	Veteraan.	
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